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Dé lokale rechtse partij van Waalwijk



De villa aan de Mr. van Coothstraat in Waalwijk is het resultaat van een raadhuisrel, 
een sterfbed en een laatste wens. Frank (61) en Kim (54) Spierings wonen er nu, 
samen met dochter Livia (11), bijna een eeuw later.

Eind jaren twintig laait in Waalwijk de strijd op over een nieuw gemeentehuis. Twee architecten blijven over: Alexander 
Kropholler met zijn traditionele ontwerp en Jos Klijnen met zijn ultramoderne visie. De gemoederen lopen hoog op.

Gemeentesecretaris Toon van Liempt vecht tot het laatst voor zijn vriend Klijnen. In de beslissende raadsvergadering 
eind 1930 houdt hij een hartstochtelijk pleidooi. Tevergeefs. De raad kiest voor Kropholler. Het blijkt Van Liempts laatste 
publieke optreden; hij is ernstig ziek.

Op zijn ziekbed maakt Van Liempt met zijn vrouw Dora een afspraak: Klijnen mag alsnog bouwen. Niet het gemeente-
huis, maar hun villa. Van Liempt overlijdt in september 1931, zonder het resultaat te zien. De expressionistische villa met 
haar opvallende dakvormen lijkt sprekend op zijn afgewezen raadhuisontwerp.

Werk nodig

Dat het huis werk nodig had, is een understatement. De dame die het huis vóór Frank en Kim bewoonde, was op leef-
tijd. En hoewel ze alles keurig aan kant hield, gebeurde er weinig aan de modernisering van het huis.

Met een bouwkundig rapport in de hand stapte Frank naar de verkoopmakelaar. ,,Ik betaal de vraagprijs, maar dan 
worden deze punten eerst opgepakt.” Daar bleek de verkopende partij weinig voor te voelen, waarna Frank en Kim een 
uitstekende uitgangspositie hadden bij de onderhandeling van de prijs.

Maar dan wacht een flinke klus. De oorspronkelijke planning was om over een periode van een jaar, misschien wel jaren, 
alles aan te pakken. En toen kwam de coronaperiode. De pandemie had één voordeel: tijd en beschikbare werklui die 
de monsterklus binnen acht weken klaarden, coronaproof werkend.

Hoge gasrekening

Wonen in een monumentaal pand is wonen in een pand vol verhalen. Aan de verbouwing van een monumentaal pand 
hangen strikte voorwaarden. Zeker op het gebied van isolatie levert dit uitdagingen op. En dat terwijl het echt hoog-
nodig was. ,,Ik herinner me de eerste keer dat we de gasrekening kregen”, vertelt Kim. ,,Ik schrok me rot. Dat was zo’n 
duizend euro.” Frank en Kim hebben er qua isolatie het maximale uitgehaald: isolatiemateriaal aangebracht daar waar 
mogelijk, isolerende gordijnen en -screens bij de ramen, een warmtepomp, 30 zonnepanelen en in de woonkamer 
gloeit een pelletkachel. ,,Zo’n apparaat is goud”, zegt Kim.

Rijksmonument

Bijna een eeuw later is de villa een rijksmonument en  
eigendom van Frank en Kim Spierings. Gastvrij zwaait 
Frank de voordeur open voor een kleine rondleiding.  
Een van de eerste dingen die opvallen, is dat het hier 
makkelijker is om met de deur úit huis te vallen dan ín 
huis, zoals het spreekwoord voorschrijft. De villa is ge-
bouwd op verhoogd maaiveld, zoals vaker in deze water-
rijke streek, waardoor er een paar treden omhoog leiden 
naar de entree. ,,Het is me al eens gebeurd dat ik een 
trede gemist heb”, geeft Frank eerlijk toe. 

Het monumentale pand kwam toevallig op hun pad. 
Eigenlijk in de meest letterlijke zin van het woord. ,,We 
reden hier door de straat”, vertelt Frank. ,,Ik zag dit pand 
en dacht: dáár zou ik mijn geld wel in willen steken om er 
iets moois van te maken.” Kim is aanvankelijk iets gereser-
veerder. ,,Jij was meteen heel enthousiast”, zegt ze. ,,Ik zag 
vooral 20 jaar achterstallig onderhoud.”

Soms kijk je rond in een huis en bekruipt het gevoel dat er iets mist. Althans: net even anders dan anders. Bij Frank 
en Kim is dit de keuken. Het kookeiland is geplaatst aan de straatzijde van de woning. En wat dan ineens invalt: er zijn 
geen keukenkastjes. Dit blijkt een zeer bewuste keuze. ,,Dat vind ik vreselijke dingen”, zegt Kim stellig. De benodigde 
kastruimte is gecreëerd in het kookeiland zelf en in de kast die meteen dient als afscheiding tussen de keuken en de 
woonkamer.

Kim heeft niet alleen een hekel aan keukenkastjes, ze zou het liefst ook de tv uit huis verbannen. Frank en dochter Livia 
(11) willen wel af en toe kunnen kijken. Een compromis is gevonden in een kast met schuifdeuren die zowel de tv als een 
boekencollectie behelst. Van Inclusieve Communicatie en Sterk in je Werk tot De kabbalist van Geert Kimpen. Maar als 
een van Franks kleinkinderen op bezoek is, kunnen ze hier ook het Hello Kitty-bordspel vinden.

Kunst

Over de inrichting gaat Kim. Daar wil Frank zijn vingers 
niet aan branden. Hij weet dat de zaken die zij uitzoekt, in 
lijn liggen met zijn smaak. Bovendien weet hij dat Kim niet 
over één nacht ijs gaat. ,,Máánden kan ze online aan het 
zoeken zijn”, zegt Frank. Kim knikt bevestigend. ,,Ik kan 
moeilijk kiezen”, zegt ze. ,,We hebben een servies, daar 
heeft ze een jaar over gedaan”, illustreert Frank.   

De kunstwerken die op verschillende plekken in de woon-
kamer en keuken terugkomen, worden sneller gekozen. 
En zoals het gaat, of misschien wel hoort bij kunst: op 
gevoel. Neem het intrigerende werk boven de bank in de 
woonkamer. Een dromerig, spookachtig schilderij van een 
zwevende figuur in een zwart jurkje tegen een mistige, 
beige achtergrond. ,,Dit is gemaakt door een Belgische 
kunstenaar”, vertelt Kim. Opvallend aan het werk zijn de 
lege ogen van de persoon. ,,Zoals ik het begrepen heb, 
zijn dit stukjes brief afkomstig van een geesteszieke tante 
van de kunstenaar.” 	

De villa die Toon van Liempt niet meer mocht zien, heeft 
het goed getroffen. Frank zag meteen de mogelijkheden, 
Kim zag twintig jaar achterstallig onderhoud. Beiden kre-
gen gelijk. En nu wonen ze precies zoals ze het willen. In 
een huis vol verhalen, waar (klein)kinderen langskomen, 
waar politiek veelbesproken wordt en waar de geschie-
denis voelbaar aanwezig blijft in elke hoek.

Een raadhuisrel, sterfbed 
en een laatste wens?



Olga van Beijnen-Mateijsen  
(Waalwijk, Meerdijk)

Mijn naam is Olga van Beijnen‑Mateijsen, 

47 jaar en woonachtig in Waalwijk  

(Meerdijk). Ik ben getrouwd met Peter  

en samen hebben we twee jongens van 

12 en 10, plus een vrolijk hondje. In het da-

gelijks leven werk ik als accountant voor 

het MKB en spreek ik veel ondernemers. In mijn vrije tijd lees en puzzel ik graag, wandel ik met de hond en geniet ik van tochtjes met onze 

boot. Voor wat meer spanning staan we regelmatig in het stadion om ons RKC Waalwijk aan te moedigen.

Ondernemer met hart voor onderwijs en gezinnen 

Ze runt haar eigen accountantskantoor, een bedrijf dat ze in 2011 begon en waar ze na een turbulente periode opnieuw haar eigen koers 

vond. Ze weet wat het is om keuzes te maken: een oud-compagnon die onverwacht overleed, een klantenbestand dat eigenlijk te groot was 

en het bedrijf van haar man waar ze tijdelijk moest inspringen. Hard werken is ze dus gewend, maar altijd met één duidelijke prioriteit: haar 

gezin. Nu haar kinderen richting de middelbare school gaan, is er ruimte om zich opnieuw breder in te zetten als gemeenteraadslid.

Dagelijks ziet Olga hoe gezinnen worstelen met verwachtingen vanuit school en maatschappij. Ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van 

het onderwijs en het groeiende aantal kinderen dat niet goed kan meekomen. Wie niet in het standaard plaatje past, valt al snel buiten de 

boot. Met alle trieste gevolgen van dien. “We verwachten veel van ouders, maar niet iedereen kan dat dragen,” zegt ze. Volgens haar kan de 

gemeente hier meer doen: eerder in beeld zijn, preventief werken en school en ouders beter ondersteunen. Ze ziet kansen in gemeentelijke 

samenwerking met onderwijs, bijvoorbeeld via programma’s zoals Halt, al vanaf de basisschool.

Met haar achtergrond in financiën wil Olga bovendien kritisch kijken naar hoe gemeentegeld wordt besteed. Niet méér uitgeven, maar slim-

mer. “Je kunt een gemeente niet als een bedrijf runnen, maar je kunt wel bedrijfsmatiger denken,” zegt ze. Effectiever inzetten van geld en 

mensen, meer focus op preventie en minder kinderen die uiteindelijk in de jeugdzorg belanden. Dat is waar ze zich sterk voor wil maken.

Olga is nuchter, betrokken en gewend om verantwoordelijkheid te dragen. “Het maakt me niet uit hoeveel werk het is, zolang het maar er-

gens toe leidt. Mijn kinderen weten dat ik me inzet voor een betere toekomst. Voor hen en voor alle andere gezinnen in Waalwijk.”

John van den Hoven  
(Waalwijk, Zanddonk) 

Mijn naam is John van den Hoven, 64 jaar. 

Geboren en getogen in Waalwijk, voel ik 

me sterk verbonden met onze gemeente. 

Vijf jaar lang werkte ik er als wethouder 

met onder meer financiën, sport, cultuur 

en openbare werken in mijn portefeuille. 

Sinds 2023 leid ik binnen de Belasting-

dienst een team dat zich richt op de aan-

pak van ondermijning in Oost‑Brabant, 

samen met partners als gemeenten, OM 

en politie. Ik ben vader van twee kinderen 

en trotse opa van vier kleinkinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag: van spinning en hardlopen tot skiën en fitness. Daarnaast geniet ik van 

muziek, films, vakanties en lekker uit eten gaan.

Ad van Hamond (Waalwijk, Centrum)

Mijn naam is Ad van Hamond, 80 jaar en al 49 jaar inwoner van Waalwijk. Met ruim 22 jaar ervaring in de gemeentepolitiek (onder meer als 

raadslid en 16 jaar fractievoorzitter van Gemeente Belangen/Lokaal Belang) ken ik de lokale uitdagingen door en door. Daarnaast ben ik al 22 

jaar voorzitter en penningmeester van de Seniorenvereniging Waalwijk. Mijn motto is altijd geweest: ‘niet mauwen maar bouwen!’ Ik zet me in 

voor betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen, zodat de doorstroming eindelijk op gang komt. Dat is waar ik me hard voor blijf 

maken.

Ad van Hamond en John van den Hoven - Van Lokaal Belang naar lokale VVD: een logische stap

Het is een opvallende overstap: oud‑wethouder John van den Hoven en politiek senior Ad van Hamond verlieten Lokaal Belang en sloten zich 

aan bij de lokale VVD. Beide heren staan inmiddels als lijstduwer op de kandidatenlijst. Daarmee ondersteunen ze de partij niet alleen met 

hun naam, maar vooral met hun jarenlange kennis en ervaring.

Voor Ad van Hamond, een van de grondleggers van Lokaal Belang, was de keuze niet moeilijk. Hij voelde zich steeds minder thuis bij zijn 

oude partij. Het gezamenlijke ‘wij‑gevoel’ was volgens hem verdwenen. “De aandacht lag te veel bij interne kwesties en te weinig bij wat 

goed is voor onze inwoners,” zegt hij. “Waar ik altijd voor stond, is daar helaas verwaterd. Bij de lokale VVD herken ik juist weer het lokale 

karakter en de betrokkenheid die voor mij zo belangrijk zijn.”

Ook John van den Hoven, vijf jaar wethouder namens Lokaal Belang, merkte dat hij niet meer op zijn plek zat. Hij spreekt van een partij waarin 

enkele sterke persoonlijkheden te veel ruimte innemen. “Ik heb het gevoel dat er te veel aandacht naar individuele belangen gaat, terwijl ik 

er juist wil zijn voor al onze inwoners,” zegt hij. De overstap naar de lokale VVD noemt hij dan ook logisch. “Die partij past beter bij hoe ik wil 

werken en bij het lokale karakter dat ik belangrijk vind.”

Van Hamond heeft naast zijn politieke werk een lange loopbaan bij de landmacht achter de rug, gecombineerd met talloze vrijwillige be-

stuursfuncties en een indrukwekkende carrière in de handbalsport. Tegenwoordig doet hij het rustiger aan, maar hij deelt zijn ervaring graag 

met jongere generaties. Van den Hoven geeft inmiddels leiding aan een team dat namens de Belastingdienst samen met andere (lokale) 

overheden zoals gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar ondermijning.

Voor beiden voelt de overstap naar de lokale VVD dan ook niet vreemd. “Ik bén VVD,” zegt Van Hamond. “Ik heb altijd VVD gestemd en voel 

me hier prima bij.” De landelijke stabiliteit en duidelijke koers geven volgens hen rust en richting. “En lokaal is er een mooie, herkenbare draai 

aan gegeven. De mensen zijn goed, en het voelt weer als thuiskomen.”

Danny Dubbeldam (Waalwijk, De Hoef)

Mijn naam is Danny Dubbeldam (30), geboren in Katwijk en in-

middels met veel plezier woonachtig in Waalwijk. Bij Veilig Thuis 

werk ik dagelijks aan complexe situaties rond huiselijk geweld en 

kindermishandeling, wat mij motiveert om problemen vroeg aan 

te pakken. Als fractievoorzitter van de VVD Waalwijk zet ik me in 

voor een betrouwbare, veilige en financieel gezonde gemeente. 

Een plek waar wonen, werken en opgroeien vanzelfsprekend 

is en regels helpen in plaats van hinderen. Politiek zie ik als een 

gereedschapskist: problemen herkennen, keuzes maken en 

oplossingen realiseren. Met een frisse blik en oog voor de toe-

komst werk ik aan een sterker Waalwijk.

Een frisse blik uit Katwijk met hart voor  
Waalwijk

Danny mag dan geboren zijn in Katwijk, inmiddels heeft hij zijn 

draai helemaal gevonden in Waalwijk. Hij verhuisde naar Land-

goed Driessen om samen te gaan wonen met zijn vriend. En 

tegenwoordig wonen zij samen met hun kat Bibi, in De Hoef. 

“Het voelde meteen goed,” zegt hij.

In Katwijk was hij al politiek actief bij de lokale VVD. “In de Kat-

wijkse politiek miste ik de stem van de jongeren en wilde ik 

graag meer vernieuwing zien.” Tijdens een avondje poolen met 

een vriend ontstond het idee om dan maar zelf een nieuwe 

politieke partij te beginnen. Het werd DURF! “Onze nieuwe partij 

sloeg in als een bom: we kwamen meteen met drie zetels in de 

raad en tegenwoordig is de partij zelfs de grootste in Katwijk!”  

Danny houdt van beweging, van verandering, “Politiek is voor mij 

een gereedschapskist: problemen herkennen, keuzes maken 

en oplossingen realiseren’, zegt Danny. Zijn recht‑voor‑zijn‑raap 

mentaliteit botste soms met het christelijke segment in Katwijk, 

maar het leerde hem wel respectvol te debatteren en stevig in 

zijn schoenen te staan.

Tijdens zijn verhuizing naar Waalwijk studeerde hij nog even in 

Tilburg. Toch begon het politieke bloed alweer te kriebelen. Hij 

belandde op plek zes van de Waalwijkse VVD. 

In zijn werk bij Veilig Thuis West‑Brabant behandelt Danny 

tegenwoordig crisissituaties rond huiselijk geweld. “Daar gaat 

het om directe veiligheid. Niet over lange trajecten, maar over 

nú doen wat nodig is.” Die ervaring vormt zijn politieke drijfveer: 

vroeg ingrijpen, helder communiceren en verantwoordelijkheid 

nemen.

Buiten zijn werk en politiek leven houdt Danny van sporten en 

verre reizen. Japan en de VS stonden al op zijn lijst; China moet 

nog komen. “Reislust zit in onze families. Pluk de dag is ons 

motto.”

Danny zet zich in voor een betrouwbare, veilige en financieel 

gezonde gemeente. Een plek waar regels helpen in plaats van 

hinderen en waar de leefomgeving schoon, heel en prettig is.  

“Je moet gewoon fijn door je eigen wijk kunnen wandelen,”  

zegt hij.

Kandidaten

Piotr - budowniczy mostów z polskimi korzeniami  
i pasją Waalwijk

Jedenaście lat temu Piotr i jego dziewczyna przyjechali do Holandii 

w poszukiwaniu lepszego życia. Sytuacja gospodarcza w Polsce 

była trudna, a znalezienie pracy jeszcze trudniejsze. Waalwijk ofero-

wał możliwości, spokój i stabilizację. „Od razu poczułem się dobrze” 

– mówi. Teraz jest ojcem pięcioletniej córki i w pełni zadomowił się 

w swoim życiu na De Langstraat.

Sport odgrywa ważną rolę w jego życiu. Piotr jest wielkim entuzjastą 

sztuk walki i prowadzi własną siłownię w Drunen, gdzie uczy bok-

su i kickboxingu. Ale jego lekcje wykraczają poza technikę. „Chcę 

wzmocnić psychicznie młodych ludzi” – wyjaśnia. „Trzymajcie się 

z dala od narkotyków i alkoholu, budujcie dyscyplinę i prowadźcie 

zdrowy tryb życia”. Jego siłownia to bezpieczna przystań dla wie-

lu – środowisko, w którym nie tylko trenuje, ale także ich wspiera i 

motywuje.

Piotr jest również przedsiębiorcą w branży budowlanej. Przez lata ro-

bił wiele różnych rzeczy i zbudował rozległą sieć kontaktów. „Wierzę 

w ciężką pracę i branie odpowiedzialności” – mówi. „Dyscyplina 

zaprowadzi cię dalej niż talent”.

Piotr działa w Bondgenoten, lokalnej współpracy gminy, organizacji 

społecznych i służb ratunkowych, promującej zdrowy styl życia. 

Jego zaangażowanie wynika z przekonania, że profilaktyka i pozyty-

wne wzorce do naśladowania robią ogromną różnicę.

Społeczność polska w Waalwijk jest liczna, ale według Piotra wciąż 

nie jest wystarczająco widoczna. „Mieszkańcy Polski zasługują na 

kogoś, kto ich reprezentuje i rozumie ich interesy” – mówi. Chce pr-

zyczynić się do budowania silniejszych więzi, równości i zrozumienia. 

„Jestem osobą pogodną i lubię pomagać. Jeśli lepiej się poznamy, 

Waalwijk będzie tylko silniejszy”.

Piotr - een bruggenbouwer  
met Poolse roots en Waalwijkse drive

Elf jaar geleden kwam Piotr samen met zijn vriendin naar Nederland, 

op zoek naar een beter leven. In Polen was de economische situatie 

lastig en werk vinden nog lastiger. Waalwijk bood kansen, rust en 

stabiliteit. “Het voelde meteen goed,” zegt hij. Inmiddels is hij vader 

van een vijfjarige dochter en helemaal ingeburgerd in De Langstraat.

Sport speelt een grote rol in zijn leven. Piotr is een enorme liefheb-

ber van vechtsport en runt in Drunen zijn eigen sportschool, waar 

hij boksen en kickboksen geeft. Maar zijn lessen gaan verder dan 

techniek. “Ik wil jongeren mentaal sterker maken,” legt hij uit. “Weg-

blijven van drugs en alcohol, discipline opbouwen, gezond leven.” 

Zijn sportschool is voor velen een veilige plek: een omgeving waar 

hij niet alleen traint, maar ook begeleidt en motiveert.

Daarnaast is Piotr ondernemer in de bouwsector. Hij heeft in de loop 

der jaren veel verschillende dingen gedaan en een groot netwerk 

opgebouwd. “Ik geloof in hard werken en verantwoordelijkheid 

nemen,” zegt hij. “Discipline brengt je verder dan talent.”

Piotr is actief binnen Bondgenoten, een lokale samenwerking tus-

sen gemeente, maatschappelijke organisaties en hulpdiensten die 

zich inzetten voor een gezonde levensstijl. Zijn betrokkenheid komt 

voort uit zijn overtuiging dat preventie en positieve voorbeelden het 

verschil maken.

De Poolse gemeenschap in Waalwijk is groot, maar volgens Piotr 

nog te weinig zichtbaar. “Poolse inwoners verdienen iemand die hen 

representeert en hun belangen begrijpt,” zegt hij. Hij wil bijdragen 

aan meer verbinding, gelijkheid en begrip. “Ik ben een vrolijk mens 

en ik help graag. Als we elkaar beter leren kennen, wordt Waalwijk 

alleen maar sterker.”

Piotr Kwiatkowski (Waalwijk, Centrum)

Eric van Bockel (Waalwijk, Meerdijk)

Mijn naam is Eric van Bockel, 46 jaar, uit Waalwijk (Meerdijk). Ik ben 

getrouwd, vader van 2 kinderen en werk als toezichthouder openbare 

ruimte bij de gemeente Oisterwijk. Mijn vrije tijd breng ik graag door met 

mijn gezin en vrienden. Ook kun je mij vinden op de padelbaan, in mijn 

hardloopschoenen of in een escaperoom. Verder kijk ik graag naar For-

mule 1 en voetbal. Ik ben betrokken, geïnteresseerd, in voor uitdaging en 

ga graag het gesprek aan met de mensen in ons mooie Waalwijk. Waar 

ik me heel graag voor inzet!

Eric van Bockel - betrokken Waalwijker

Eric van Bockel woont al sinds 1988 in Waalwijk. Hij groeide er op, bouw-

de er zijn gezin op en voelt zich er volledig thuis. “De Langstraat zit in 

mijn DNA,” zegt hij. “Ik ben hier gevormd, en ik wil iets terugdoen voor de 

plek waar ik al zo lang leef.”

Wie met Eric praat, merkt meteen dat hij iemand is die graag tussen de 

mensen staat. Hij luistert, stelt vragen en draait niet om de hete brij heen. 

“Ik zeg waar het op staat,” vertelt hij. “Niet om gelijk te krijgen, maar om 

samen verder te komen.” Eric vindt het belangrijk dat besluiten samen 

met inwoners en ondernemers tot stand komen. “Zij weten vaak als 

geen ander wat er speelt. Als je die kennis serieus neemt, maak je bete-

re keuzes.”

In 2025 volgde hij een cursus van de gemeente om kennis te maken met het raadswerk. “Dat smaakte naar meer,” zegt hij. Inmiddels is hij 

fractievolger voor de lokale VVD en kandidaat voor de verkiezingen van 2026.

Zijn drijfveren zijn helder: een gemeente die zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld, eerlijk is in het verdelen van subsidies en veiligheid 

serieus neemt. Voor Eric vormen eerlijkheid, zorgvuldigheid en veiligheid de basis van goed bestuur. “Geen loze beloften,” benadrukt hij. “Ge-

woon duidelijke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.”

In zijn vrije tijd is hij het liefst met zijn gezin en vrienden. Hij sport graag en zoekt graag de uitdaging op. Je komt hem vaak tegen in de wijk of 

gewoon op straat. “Juist in die gewone gesprekken hoor je wat er écht speelt.”

Voor Eric is het simpel: “Waalwijk is mijn thuis. En voor je thuis zet je je met volle overtuiging in.”

Ferhat Çölkusu – een Waalwijker met recht- 
vaardigheidsgevoel en oog voor verbinding 

Ferhat is geboren en getogen in Waalwijk, al woonde hij drie jaar 

in Amsterdam. Daar leerde hij zijn vrouw kennen, maar uiteinde-

lijk trok de rust en ruimte van Waalwijk meer dan de drukte van 

de grote stad. “Weer terug naar Waalwijk voelde als thuiskomen,” 

zegt hij.

Inmiddels woont hij er weer met veel plezier. Geen kinderen,  

wel een passie voor kickboksen en een flinke dosis ambitie.  

Die ambitie zie je terug in zijn dagelijkse leven.

Ferhat is mede‑eigenaar van een moderne pizzeria-formule, 

werkt daarnaast als accountant én volgt een opleiding tot  

registeraccountant aan de universiteit. “Ik weet hoe het is om 

aan beide kanten van de tafel te zitten,” zegt hij. “Als onderne-

mer én als financieel professional, maar ook gewoon als inwoner 

die soms tegen dezelfde dingen aanloopt als iedereen.  

Dat helpt enorm bij het maken van betere, eerlijkere keuzes.”

Ferhat benadrukt dat zijn Turkse achtergrond hem een extra kijk 

op dingen geeft. “Mijn opa kwam in de jaren 60 als gastarbeider 

naar Nederland, mijn vader is hier geboren en we zijn allemaal 

goed geschoold. Hard werken zit in onze familie. Wij willen voor-

uit, iets opbouwen.” Hij voelt zich thuis bij een nuchtere, rechtse 

koers, maar houdt afstand van extremen. “Dat past niet bij mijn 

achtergrond en niet bij hoe ik naar mensen kijk. Ik draag zowel 

de Turkse als de Nederlandse cultuur in me, en precies daar-

door kan ik me goed verbinden met mensen uit verschillende 

achtergronden.

Wat hem vooral bezighoudt, is de afstand tussen gemeente en 

inwoners. “Beslissingen duren soms te lang, en de uitleg is niet 

altijd duidelijk. Mensen willen dat er wordt doorgepakt.” Volgens 

Ferhat kan de gemeente veel effectiever werken en beter com-

municeren, zodat inwoners zich gehoord en serieus genomen 

voelen.

Voor hem draait het uiteindelijk om verbinding, duidelijkheid en 

doen wat nodig is. “Waalwijk verdient een gemeente die sneller 

schakelt en beter luistert. Daar wil ik me voor inzetten.

Ferhat Çölkusu (Waalwijk, De Hoef)



Tim van Beijnen - de Waalwijkse bakker die te-
rugkeerde naar het ambacht

In Waalwijk is de naam Van Beijnen al decennialang verbonden 

aan brood, gebak en echt vakmanschap. Tim van Beijnen groei-

de op in die traditie en zet die vandaag nog steeds met zicht-

baar plezier voort. “Ik ben letterlijk opgegroeid tussen het meel,” 

zegt hij. “Voor mij voelt een bakkerij bijna als een tweede huis.” 

Na jaren in het familiebedrijf koos hij voor zijn eigen koers. Met 

zijn patisserielabel Van Tim ontwikkelde hij een herkenbare stijl. 

“Ik wilde iets maken dat écht van mij was. Patisserie is precies 

werken, creatief zijn, spelen met smaken. Dat past bij me.”

Toen het familiebedrijf in zwaar weer kwam, besloot Tim op-

nieuw zelfstandig te beginnen. Aan het Hoogeinde heeft hij 

nu een compacte, ambachtelijke bakkerij. “Het voelde alsof ik 

terugging naar de basis. Gewoon weer met mijn handen in het 

deeg. Dat is waar ik het voor doe.” De reacties van klanten geven 

hem energie. “Waalwijkers zijn eerlijk. Als iets goed is, hoor je 

het. En als iets beter kan, hoor je het ook. Dat houdt me scherp.” 

Hij vindt het bijzonder dat zijn producten onderdeel worden van 

iemands dag. “Of het nou een verjaardag is of gewoon een kop 

koffie op dinsdag; het is mooi dat mensen dan voor jouw gebak 

kiezen.”

Ondanks de drukte blijft Tim trouw aan het ambacht. Geen 

massaproductie, geen haastwerk. “Ik wil dat alles wat hier de 

deur uitgaat, ook echt klopt. Dat is hoe ik ben opgevoed, en dat 

is hoe ik wil werken.” Voor hem is bakken meer dan werk. “Het is 

een lifestyle,” zegt hij met een glimlach. En zolang hij mensen blij 

kan maken met wat hij maakt, zit hij precies waar hij moet zijn.

Tegelijkertijd kijkt hij verder dan zijn eigen bakkerij. Hij vindt het 

belangrijk dat de belangen van Waalwijkse ondernemers beter 

worden behartigd. “Niet alleen de grote jongens, maar juist ook 

de kleinere ondernemers zijn nodig om Waalwijk goed op de 

kaart te zetten. Zij houden het centrum van Waalwijk niet alleen 

levendig, maar ook draaiend: banen, winkels, horeca, noem 

maar op.” Volgens Tim wordt er nu te vaak veel geld gestoken in 

de verkeerde projecten. “Daar moeten we samen echt iets aan 

doen.”

Tim van Beijnen (Waalwijk, De Hoef)

Marloes Chirino en Lisa van Delft:  
twee vriendinnen achter het stuur

Ze kennen elkaar al sinds hun dertiende, maar wie Marloes en Lisa 

samen ziet, zou zweren dat ze al hun hele leven onafscheidelijk zijn. 

Begin dertig, geboren en getogen in Waalwijk, allebei moeder van 

jonge kinderen én tegenwoordig collega-buschauffeurs in en rond 

De Langstraat. “Dat we samen op de bus zouden eindigen? Nooit 

gedacht,” lacht Marloes.

Marloes was de eerste die het roer omgooide. Na een opleiding tot 

kapster en een tijd in de modewereld zocht ze iets met meer vrijheid 

én stabiliteit. “Toen iemand zei dat buschauffeur misschien iets voor 

me was, moest ik lachen. Maar het bleek precies te passen.” Lisa 

werkte jarenlang in de horeca, maar met twee kleine kinderen werd 

dat steeds lastiger. “Ik zag hoe blij Marloes was en dacht: waarom 

niet? Ik hou van mensen en van autorijden. Het voelde meteen 

goed.”

Het werk op de bus past perfect in dat leven. “Je kunt je diensten 

goed afstemmen op je gezin,” zegt Marloes. “En als je klaar bent, 

ben je ook echt klaar.” Lisa vult aan: “En je ontmoet elke dag  

mensen. Een glimlach, een praatje… dat maakt het werk leuk.”

Of ze dit nog lang blijven doen? Ze hoeven er niet over na te  

denken. “Zeker,” zeggen ze tegelijk. “Zolang we samen door  

De Langstraat kunnen rijden, zit het helemaal goed.”

Naast hun werk delen ze nog veel meer. “We zijn dol op etentjes 

met vriendinnen,” vertelt Lisa. “Of we organiseren iets bij ons thuis, 

lekker uitgebreid tafelen.” En elke zomer vertrekken ze met hun ge-

zinnen naar hun vaste stek op de camping aan de Costa Brava. “Dat 

is echt ons tweede thuis,” zegt Marloes. “Zon, zee, Spanje… heerlijk.”

Toch blijft Waalwijk voor hen de plek waar hun kinderen opgroeien. 

En dat moet vooral veilig en fijn blijven. “Dat vinden we zó belangrijk,” 

zegt Lisa. “Kinderen moeten hier vrij kunnen spelen en opgroeien.” 

Marloes knikt: “En het is goed om te zien dat de lokale VVD  

zich daar hard voor maakt.”

Marloes Chirino-van Esch (Waalwijk, Zanddonk) en Lisa van Delft (Waalwijk, Zanddonk)

Marina Moons-Brouwer (Waalwijk, Meerdijk)

Mijn naam is Marina Moons uit Waalwijk (Meerdijk). Ik droom van een Waalwijk 

waar ouder worden niet kleiner, maar juist rijker leven betekent: zelfstandig 

wonen in kleine, warme woongemeenschappen. Met mijn ervaring in de bouw-

sector wil ik zulke initiatieven voor alleenstaande ouderen mogelijk maken, 

bijvoorbeeld in herbestemde boerderijen, kerken of monumentale panden. Als 

architect, ingenieur en ondernemer werk ik nog altijd met plezier in het bedrijf 

dat mijn dochter heeft overgenomen. Daarnaast ben ik moeder en oma van 

vijf kinderen en vijf kleinkinderen. In mijn vrije tijd rijd ik paard, wandel ik met de 

hond, lees ik sciencefiction en geniet ik van klassieke auto’s. Ik zet me in voor 

een Waalwijk waar ouder worden staat voor vrijheid, verbondenheid en nieuwe 

kansen.

Kim van Ingen (Waalwijk, Centrum)

Mijn naam is Kim van Ingen, 54 jaar en woon met veel plezier in het centrum 

van Waalwijk. Ik ben getrouwd, moeder van een dochter van 11, stiefmoeder en 

-oma. Ik ben geboren in Amersfoort, maar kwam als klein meisje naar Waalwijk 

toen mijn vader bij de Overlaat lessen installatietechniek ging geven. Ik werk 

tegenwoordig als communicatieadviseur en geef daarnaast communicatie 

trainingen. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op de manege en in en om ons 

huis. Ik ben dol op moderne kunst, interieurinrichting, Spanje en de zon. Ook 

ben ik vrijwilliger bij evenementen in de stad, omdat ik het belangrijk vind dat 

het centrum levendig blijft voor jong en oud.

Kandidaten



John van der Linden (Waalwijk, Centrum)

 

Ik ben John van der Linden, 45 jaar en woon in Waalwijk (Cen-

trum). Ik kom uit een transportfamilie en werk al 25 jaar met 

plezier in ons bedrijf. De afwisseling van praktische en strategi-

sche uitdagingen houdt mijn werk interessant. Ook wereldwij-

de en lokale problemen, zoals klimaat en ruimtegebrek, raken 

ons bedrijf steeds meer. De transportsector heeft hierin een 

grote verantwoordelijkheid. Ik geloof dat we lokaal oplossingen 

kunnen vinden die anderen kunnen inspireren, en daar wil ik 

graag aan bijdragen.

Peter van de Wiel (Waalwijk, Meerdijk)

 

Mijn naam is Peter van de Wiel, 70 jaar en woon in de wijk 

Meerdijk in Waalwijk. Ik ben gepensioneerd tandarts en ge-

trouwd met Ellen. Ik heb veel politieke ervaring, onder andere 

8 jaar als raadslid en 11 jaar als wethouder in meerdere ge-

meenten, waaronder Waalwijk. De positieve en open uitstraling 

van de VVD in Waalwijk spreekt mij sterk aan. Daarom sta ik 

op de kandidatenlijst en wil ik vooral een ondersteunende en 

adviserende rol vervullen. In mijn vrije tijd geniet ik van bridge, 

fotografie, zendamateurwerk, tuinieren en wandelen met onze 

hond. 

Gert van Helvoirt (Waalwijk, Zanddonk)

 

Mijn naam is Gert van Helvoirt, 61 jaar uit Waalwijk (Zanddonk). 

De laatste 36 jaar ben ik uitbater van Gastro Café ‘t Spykerke 

in Waalwijk. Mensen, gezelligheid en muziek gaan mij aan het 

hart. In mijn vrije tijd stond ik als mede-oprichter aan de wieg 

van onze lokale omroep Maasstad radio, tegenwoordig Om-

roep Langstraat. Als ondernemer VVD’er van huis uit, draag ik 

de lokale VVD een heel warm hart toe!

Tom Wels (Waalwijk, Centrum)

 

Ik ben Tom Wels, 28 jaar. Geboren in Waspik en woonachtig 

in Waalwijk. In het dagelijks leven werk ik als pedagogisch 

professional. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd actief als wed-

strijdsecretaris bij V.V. Waspik. Daardoor weet ik hoe belangrijk 

samenwerken, plannen en organiseren is. Die manier van aan-

pakken past bij mij én bij de VVD. Samen problemen oplossen 

en met vertrouwen vooruit - daar sta ik voor.

Ilona Klerks (Waalwijk, Centrum) 

 

Mijn naam is Ilona Klerks, 38 jaar en woon in hartje Waalwijk. 

Afgelopen acht jaar zat ik in de gemeenteraad en hield mij 

vooral bezig met financiën en ruimtelijke ontwikkeling. Daar-

naast werk ik als manager bedrijfsvoering bij een gemeente. 

Samen met mijn partner bouwde ik twee keer ons eigen huis, 

waardoor ik ook als inwoner de gemeente goed ken. Buiten 

mijn werk lees ik graag, werk ik met mijn handen en ben ik ’s 

zomers veel in de tuin te vinden. Reizen, weekendjes weg en 

tijd met mijn familie – vooral als trotse tante – geven me nieu-

we energie.

Robbert van Rijswijk (Waalwijk, Besoijen) 

 

Mijn naam is Robbert van Rijswijk, 37 jaar, trotse vader van een 

tweejarige dochter en geboren en getogen Wollukse.  

Al van jongs af aan draait mijn leven om sport, met voetbal bij 

RWB en RKC als rode draad. Ik train al meer dan twaalf sei-

zoenen bij RWB en ben bij RKC al 25 jaar een vaste vrijwilliger. 

Vanaf het begin ben ik betrokken bij de kidsclub samen met 

mijn moeder en zus. Altijd bereid om bij te springen waar no-

dig. Ik ben een echte sportliefhebber die trots is op Waalwijk: 

op het verleden, het heden én wat er nog komt.

Connie Ophorst-Maas  
(Sprang-Capelle, Vrijhoeve)

 

Mijn naam is Connie Ophorst-Maas, ik ben 64 jaar en woon in 

Sprang-Capelle (Vrijhoeve). Samen met mijn man run ik een 

cafetaria en een cateringbedrijf, waar ik enkele dagen per 

week onder andere de administratie verzorg. Daarnaast werk 

ik al 47 jaar met veel plezier bij verzekeringsmaatschappij Na-

tionale Nederlanden. In mijn vrije tijd ben ik penningmeester 

van de Clan Lamont Pipe Band uit Waalwijk, die onder meer 

optreedt tijdens de Dodenherdenking op 4 mei in Waalwijk.

Ronald Bakker (Sprang-Capelle, Capelle)

 

Mijn naam is Ronald Bakker. Ik sta op de lijst omdat ik geloof 

in continuïteit én ambitie. Tien jaar lang was ik wethouder in 

Waalwijk en vanuit Sprang‑Capelle blijf ik als voorzitter van 

VVD De Langstraat nauw betrokken bij onze regio. Mijn focus 

ligt op een sterke, toekomstbestendige economie. Waalwijk 

moet meegroeien met de steden om ons heen. Niet uit luxe, 

maar omdat het nodig is. Zo blijven werk, voorzieningen en 

leefkwaliteit op peil voor iedereen.

Bert Gommers (Waspik-Beneden) 

 

Mijn naam is Bert Gommers, 66 jaar, getrouwd, vader van twee 

kinderen en opa van één kleinkind. Ik woon in Waspik-Bene-

den en werk als taxateur, makelaar en eigenaar van Het Bra-

bantsch Goed Makelaardij. In mijn vrije tijd geniet ik van golf, 

mijn gezin, muziek en karaktervolle historische panden. Waspik 

is een hechte, actieve gemeenschap met veel verenigingen 

en plekken zoals Den Bolder en ’t Schooltje. Ik wil dat Waspik 

nog beter gehoord wordt in de gemeente, op het gebied van 

wonen, cultuur, sport, milieu, veiligheid en groen.

Iwan Aerts (Waalwijk, Zanddonk) 

Mijn naam is Iwan Aerts, 51 jaar en woonachtig in Waalwijk  

(Zanddonk). Samen met mijn vrouw Yvonne run ik met veel plezier 

La Bella Vita, onze ijssalon, chocolaterie en koffiezaak in Waalwijk, 

Hilvarenbeek en Goirle. Als vader van twee bijna-volwassen  

kinderen weet ik hoe belangrijk een bruisende gemeente is.  

Daarom zet ik me in voor een levendig Waalwijk, waar evenemen-

ten (groot én klein) makkelijker georganiseerd kunnen worden. Min-

der regels, meer samenwerking en vooral: meer reuring in  

onze mooie gemeente.

Ric Jansen (Sprang-Capelle)

Mijn naam is Ric Jansen en ik werk als beroepsmilitair. Ik ben vader 

van drie dochters en een zoon, en trotse opa van drie kleinzonen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film, uit eten, motorrijden of 

wandelen met mijn hond. Na jaren wereldwijd op uitzending te zijn 

geweest, heb ik mijn thuis gevonden in De Langstraat. Als secre-

taris en vrijwilliger bij Stichting Passie voor de Langstraat blijf ik me 

inzetten voor Waalwijk. Veiligheid is voor mij de basis waarop we 

kunnen bouwen aan gezondheid, infrastructuur, onderwijs en kan-

sen voor de toekomst.

Jan de Roon (Waalwijk, Centrum)

Jan de Roon is geboren in Sprang-Capelle, vader van vier dochters 

en opa van vijf kleinkinderen. Hij woonde in Waspik en Friesland en 

woont nu in het centrum van Waalwijk samen met Dialon Mand-

jes. Jan heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als CEO, 

centrummanager en voorzitter van verschillende organisaties. 

Daarnaast was hij twaalf jaar gemeenteraadslid, waarvan acht jaar 

voor de VVD. In zijn huidige werk als brugwachter, sluismeester en 

veerpontschipper draagt hij dagelijks verantwoordelijkheid voor 

veiligheid en dienstverlening. Hij stelt zich opnieuw kandidaat voor 

de gemeenteraad en zet zich in voor gezond financieel beleid, een 

sterke economie, goede bereikbaarheid en veilige wijken.

Marcel van Wanrooij (Waalwijk, Baardwijk)

Mijn naam is Marcel van Wanrooij – voor velen gewoon Boris –  

oprichter van Boris Electronics. Na 37 jaar in Baardwijk zit mijn 

winkel nu aan de Industrieweg 69G in Waalwijk. In mijn vrije tijd 

repareer ik bij het Repair Café, sponsor ik lokale events zoals de 

Sinterklaas optocht Baardwijk, carnaval, het Oranje comité, Wolluk 

stock en de Oldtimerdag. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van een 

VvE. Ik rijd graag 4x4 offroad, restaureer Jeeps en verkoop onder-

delen. Ook ben ik vaak op Kreta, waar ik een vakantiehuis heb en 

een appartement verhuur. Wilt u iemand met praktijkervaring die 

Waalwijk vooruit helpt? Stem dan op nummer 14!

Corné van den Dries (Waalwijk, Centrum)

Mijn naam is Corné van den Dries, 52 jaar, liberaal in hart en nieren 

en inmiddels vijf jaar thuis in het centrum van Waalwijk. Eerder was 

ik meerdere periodes raadslid voor de VVD in Loon op Zand. In 

het dagelijks leven werk ik als contract‑ en projectmanager in de 

bouw- en energiewereld. Ik hou van duidelijkheid, aanpakken en 

‘no nonsense’. Stilzitten kan ik niet: motorrijden, skiën, duursport en 

krachttraining - altijd doorrrrrr. Mijn motto is: vrijheid, verantwoor-

delijkheid en doen wat werkt: niet praten maar leveren, ook voor 

Waalwijk.

Frank Spierings (Waalwijk, Centrum)

Mijn naam is Frank Spierings, 61 jaar en ik woon in het centrum 

van Waalwijk. Ik ben getrouwd, vader van vier dochters en een 

trotse opa. Na jaren als ondernemer werk ik nu met veel plezier als 

wethouder Economie. Graag zet ik dit werk voort na de komende 

verkiezingen. In mijn vrije tijd ben ik graag met familie en vrienden 

of geniet ik van een terrasje. Ik vind het belangrijk dat Waalwijk 

economisch gezond groeit, zodat we kunnen investeren in wo-

ningbouw, een groene binnenstad, goede infrastructuur en alles 

wat Waalwijk zo bijzonder maakt.

Julia Spierings (Waalwijk, Centrum) 

 

Mijn naam is Julia Spierings, 30 jaar en woon in het centrum 

van Waalwijk. Ik ben eigenaresse van twee kapsalons, in 

Waalwijk en in Heesch. In mijn vrije tijd ga ik graag fitnessen, 

paardrijden, uit eten met mijn vriend, borrelen met vriendinnen 

en hou ik erg van reizen. Ik vind het belangrijk dat de politiek 

ook aandacht heeft voor de kleinere ondernemers in onze 

gemeente en betaalbare woningen voor starters.

Kandidaten



Milos Boksan zit sinds 2022 voor de VVD in de gemeenteraad. Hij treedt naar voren als lijsttrekker bij de aankomende  
gemeenteraadsverkiezingen.

De 23-jarige Boksan studeert op dit moment Besturen van Veiligheid (een masterspecialisatie binnen de universitaire studie Bestuurskunde) aan de Radboud Universiteit in  
Nijmegen. Dat hij de jongste lijsttrekker uit Waalwijkse geschiedenis is, werd al op verschillende plaatsen benadrukt. “Ik geloof niet dat mensen veel belang hechten aan leeftijd, 
maar veel meer aan wat je voor hen kunt betekenen. Sterker nog: juist als jongere zie ik knelpunten die andere generaties als vanzelfsprekend zijn gaan accepteren. Die frisse 
blik is nodig om echt iets te veranderen.” 

We leggen Milos Boksan vijf vragen voor over ‘zijn Waalwijk’. 

Wat was je meest dierbare herinnering aan een wedstrijd van RKC Waalwijk?

De thuiswedstrijd tegen NAC Breda in februari 2025. RKC won met een dikke 5-0 en gaf NAC die dag echt voetballes. 
Ik kan me nog goed herinneren hoeveel plezier en vreugde er was op de tribune. En was nooit zó zeiknat thuisgekomen 
na een wedstrijd; overal werd met bier rondgegooid na de wedstrijd door supporters. Vooral gezien de rest van dat 
Eredivisie-seizoen rampzalig afliep voor ons, was dit toch wel echt een lichtpunt.

 
Wat is volgens jou een ondergewaardeerd stukje Waalwijk?

Voor mij is dat het Hoefsvengebied, of gewoon het Lido, zoals we het noemen. Een plek vol jeugdherinneringen.  
Als kind was ik daar uren te vinden in de grote speeltuin: spelen met vrienden, rondrennen, langs de ijscoman en zo 
lang mogelijk buiten blijven. Nu waardeer ik het gebied opnieuw, maar op een andere manier. In de zomer wandel 
 ik er graag op lange avonden. Het Hertenkamp geeft het iets unieks en rustgevends. Met de komst van de wijk  
Akkerlanen heeft de omgeving een mooie impuls gekregen. Het Lido is voor mij een en al nostalgie en mag veel 
meer gewaardeerd worden.

Als je één Waalwijkse traditie of eigenheid zou moeten uitleggen aan iemand van buiten 
de regio, welke zou dat zijn?

De 80 van de Langstraat. Ik heb hem afgelopen jaar voor het eerst zelf gelopen en daar zag ik Waalwijk op z’n 
puurst. Langs de hele route staan mensen buiten om lopers aan te moedigen: buren, families, complete straten. 
Er is saamhorigheid, levendigheid en energie. Je raakt aan de praat met mensen die je niet kent en eindigt als 
vrienden. Samen afzien, samen doorzetten. Dat gevoel is typisch Waalwijks: gewoon doen, elkaar steunen en 
daarna weer door. Dat is onze nuchterheid. 

 
Waar in Waalwijk voel jij de échte ziel van de stad?

Op een zaterdagavond op het terras op de Markt in Waalwijk. Daar komt jong en oud samen en loopt alles door 
elkaar heen. Je komt je oude vrienden van de middelbare school tegen. Mensen die je kent van de sportclub. Ik zit 
zelf regelmatig met vrienden bij Wijckers, waar gesprekken ontstaan die nergens gepland zijn, maar alles zeggen 
over de stad: gezelligheid en ons kent ons. 

 
Wie uit Waalwijk (levend of niet) inspireert jou het meest en waarom?

Verzetsheld Jan de Rooij uit Sprang-Capelle. Hij was pas 21 toen hij zich aansloot bij verzetsgroep André. Hij redde 
levens, gaf cruciale informatie door die een Duitse aanval voorkwam en offerde zichzelf op om een gezin te redden. 
In 1945 werd hij gefusilleerd. Zijn moed is iets waar ik, en denk ik velen met mij, enorm tegenop kijken. Zijn verhaal 
staat voor verantwoordelijkheid nemen en doen wat juist is. Ook als het alles kost.

Viaduct

Iedere Waalwijker kent het viaduct wel aan de  
Emmikhovensestraat. Een haast onopvallend maar 
veelgebruikt viaduct tussen het industrieterrein en de 
rand van het centrum. En ergens in dat ogenschijnlijk 
gewone stukje infrastructuur zit een bijzonder verhaal 
verborgen: dat van Olivera, de moeder van VVD- 
lijsttrekker Milos Boksan. Met doorzettingsvermogen 
en talent zette ze een Nederlands ontwerp neer: een 
viaduct dat al enkele tientallen jaren met Waalwijk 
meegroeit.

In 1998, toen zij 32 jaar oud was, zette ze een mooie 
stap in haar nieuwe leven in Nederland. Vanuit de 
flats tegenover het RKC stadion, waar ze samen  
met Nikola (de vader Milos) woonde, werkte ze hard 
om haar Joegoslavische diploma’s om te zetten in 
kansen. De snelste route naar werk bleek een korte 
opleiding tot tekenaar in Breda: drie intensieve  
maanden die haar de toegang gaven tot de wereld 
van techniek en ontwerp.

Via een bedrijf in Breda kreeg ze een mooie opdracht: 
het ontwerp van het viaduct aan de Emmikhovense-
straat. Ze vond het fantastisch om te doen. Het was 
niet zomaar een project, maar het begin van haar 
carrière hier, een tastbaar bewijs dat ze haar plek  
aan het vinden was.

Het viaduct zelf heeft een bescheiden uitstraling, 
maar een lange geschiedenis. Toen in de jaren zestig 
en zeventig de A59 werd aangelegd, moest de ver-
binding tussen de stad en het latere industrieterrein 
Haven behouden blijven. Daarom kwam er een  
compact, functioneel viaduct dat het lokale verkeer 
veilig over de nieuwe snelweg leidde. Sindsdien is  
het meerdere malen aangepast en uitgegroeid tot 
een onmisbare schakel tussen woonwijken en het 
bedrijventerrein, dagelijks gebruikt door bewoners, 
scholieren en werknemers.

Woordenboekje

Tijdens het opruimen stond het tussen een stapel oude spullen in een doos: een klein, versleten woordenboekje 
met een kaft die ooit oranje moet zijn geweest. Ik had er bijna geen aandacht aan besteed, tot mijn vader Nikola 
het zag. Zijn blik bleef erop rusten, alsof hij iets herkende wat voor mij onzichtbaar was.

“Dit boekje betekende veel voor mij,” zei hij zacht. 

Hij vertelde hoe hij begin 1991 naar Nederland kwam vanuit Joegoslavië. Een korte tijd op familiebezoek was de 
bedoeling. Maar een maand later begon de oorlog in zijn vaderland. Wat bedoeld was als een kort bezoek, kreeg 
plots een andere lading. Alles werd onzeker.  

Het woordenboekje had hij gekocht in Amsterdam, net nadat hij in Nederland was aangekomen. Het was de enige 
uitgave die hij kon vinden: Servisch - Nederlands. Het boekje werd zijn houvast. Avond na avond zat hij ermee aan 
tafel. Woorden oefenen. Zinnen herhalen. Begrijpen en begrepen worden in een land dat nog volledig vreemd 
voelde.

In Waalwijk ging hij naar school, in het gebouw aan de Wilhelminastraat tegenover De Leest, waar nu apparte-
menten van zijn gemaakt. Daar volgde hij zijn taallessen en ontmoette hij mijn moeder. Ze zaten samen op school. 
Jaren later, tijdens het opruimen, kwam hij het woordenboekje weer tegen. 

Hij gaf het aan mij.

Sindsdien heeft het een plek in mijn slaapkamer, rechtop in de kast, alsof het waakt over alles wat mijn ouders 
hebben opgebouwd. Voor mij is het meer dan papier: het is een symbool van hun vastberadenheid, van de  
Nederlandse belofte. Dat wie hard werkt, de taal leert en meedoet iets kan opbouwen.

Soms kom ik laat thuis na een lange raadsvergadering vol debat en meningen die botsen. De volgende ochtend 
moet ik weer vroeg in de collegebanken zitten. Op zulke momenten kijk ik naar het woordenboekje in mijn kast. 
Het herinnert me eraan waarom ik dit allemaal doe: om iets op te bouwen. Niet voor mezelf, maar voor de stad die 
mij en mijn ouders alle kansen heeft gegeven. Daar wil ik iets voor terug doen.

Wonen

Zoals de woningnood. Het is tegenwoordig bijna on-
mogelijk om als jongere een huis te vinden. ,,Er zijn veel 
partijen die zeggen aandacht voor woningen op één te 
hebben staan, zonder dat ze eerlijk zijn over de keuzes 
die daarvoor gemaakt kunnen worden. Je kunt niet én 
roepen meer huizen te willen bouwen én daarbij tege-
lijkertijd beloven dat er nooit in het groen gebouwd zal 
worden.” 

Maar ook praktisch: ,,Ik reis veel met het openbaar  
vervoer. Den Bosch en Tilburg schelen qua kilometers 
bijna niets. Maar toch ben ik naar Tilburg vaak al snel 
drie kwartier onderweg. Dat moet beter kunnen, denk  
ik dan.”

 
Hart

Boksan bedrijft politiek vanuit het hart. ,,Ik heb een jonger 
zusje”, vertelt hij. ,,Wanneer ik van haar hoor hoe vaak 
ze te maken krijgt met straatintimidatie, dan begint mijn 
bloed als broer te koken. Dit kan niet, en dit mogen we 
niet voort laten duren.” Maar ook onrecht dat niet direct 
hemzelf of zijn directe omgeving treft, komt hij in het  
verweer. 

Toen de omstreden prediker Mohammed Khatib aan de 
Radboud Universiteit zou komen spreken, roerde hij zich 
nadrukkelijk. Boksan schrijft een open brief, mobiliseert 
medestudenten en zoekt de media op om te waarschu-
wen voor wat hij ziet als ‘het normaliseren van extremis-
tisch gedachtegoed op de campus’. Volgens Boksan 
mag academische vrijheid nooit een vrijbrief zijn voor  
het verspreiden van haat of het verheerlijken van geweld. 
,,Een universiteit moet pal staan voor veiligheid en duide-
lijk grenzen trekken wanneer uitspraken geweld of haat 
legitimeren.”

‘Je kunt niet alles beloven 
zonder keuzes te maken’



Hans van Tuyl (Waalwijk, Meerdijk)

 

Mijn naam is Hans van Tuyl, 81 jaar uit Waalwijk (Meerdijk). Ik 

ben al jarenlang actief voor de lokale VVD en was tot 2022 

gemeenteraadslid. Mijn vroegere werkervaring als docent, fis-

caal jurist en bestuurslid van een pensioenfonds kwam daarbij 

goed van pas. Zelf ben ik nog op kleine schaal actief als belas-

tingadviseur, en vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Waalwijk. 

Ik vind het belangrijk dat in de politiek aandacht is en blijft voor 

ouderen. Zodat ook zij  actief kunnen blijven meedoen in de 

maatschappij.

Christiaan Kuijten (Waspik-Beneden)

 

Mijn naam is Christiaan Kuijten en ik woon in Waspik. Afgelo-

pen jaren deed ik brede bestuurlijke ervaring op, onder meer 

als raadslid in Waspik en Waalwijk, wethouder in Raamsdonks-

veer/Geertruidenberg en als lid van de Provinciale Staten van 

Noord‑Brabant. Ook was ik eerder kandidaat voor de Tweede 

Kamer en het waterschap. Juist nu vraag ik om meer aandacht 

voor een liberale stem vanuit Waspik en Sprang‑Capelle in het 

bestuur van Waalwijk. Als eerste vertegenwoordiger uit deze 

kernen op de VVD‑kandidatenlijst wil ik die rol graag oppak-

ken. Daarom vraag ik om uw steun en uw stem.

René van den Linden (Waalwijk, Laageinde)

 

Mijn naam is René van den Linden, ik ben 56 jaar, getrouwd 

en vader van twee volwassen kinderen. Al 30 jaar woon ik met 

veel plezier in Waalwijk (Laageinde). Ik werk in de Efteling als 

kasbaas en kuipplantenspecialist. Daarnaast ben ik al ruim tien 

jaar voorzitter van hengelsportvereniging Visscherslust. Ook 

ben ik meer dan 35 jaar actief betrokken bij het Waalwijkse 

carnaval. Zo blijf ik nauw betrokken bij wat er in ons mooie 

Waalwijk gebeurt.

21e op de lijst 	  
Jan Quist  
(Waspik-Beneden)

35e op de lijst  
Daan Maton  
(Waalwijk, Meerdijk)

22e op de lijst 	  
Addie van Hulten  
(Berghem)

45e op de lijst 	  
Jeroen Meertens  
(Waalwijk, Landgoed Driessen)

47e op de lijst   
Rob de Groot  
(Waalwijk, Zanddonk)

9e op de lijst 	  
Koen Verseveldt  
(Waalwijk, Landgoed Driessen)

24e op de lijst	   
Anne Bakker  
(Made)

36e op de lijst   
Olivier de Groot  
(Waalwijk, Meerdijk)

46e op de lijst 	  
Frans Hombergen  
(Waalwijk, Meerdijk)

13e op de lijst	   
Harry Maton  
(Kaatsheuvel)

32e op de lijst 	  
Jord van Hulten  
(Amsterdam)

11e op de lijst 	  
Jan de Ruijter  
(Waalwijk, Meerdijk)

19e op de lijst 	  
John Rombouts  
(Sprang-Capelle, Sprang)

23e op de lijst 	  
Maurice van Pelt  
(Sprang-Capelle, Vrijhoeve)

31e op de lijst 	  
Sam Maton  
(Waalwijk, Centrum)

5e op de lijst  	  
Tom Klerks  
(Waalwijk, Zanddonk)

43e op de lijst  
Tom Maton  
(Waalwijk, Landgoed Driessen)

Kandidaten
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Kandidatenlijst VVD Waalwijk

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

1.	 Miloš Bokšan (Waalwijk, Laageinde)

2.	 Olga van Beijnen-Mateijsen (Waalwijk, Meerdijk)

3.	 Eric van Bockel (Waalwijk, Meerdijk)

4.	 Ferhat Çölkusu (Waalwijk, De Hoef)

5.	 Tom Klerks (Waalwijk, Zanddonk)

6.	 Marina Moons-Brouwer (Waalwijk, Meerdijk)

7.	 Danny Dubbeldam (Waalwijk, De Hoef)

8.	 Ilona Klerks (Waalwijk, Centrum)

9.	 Koen Verseveldt (Waalwijk, Landgoed Driessen)

10.	 Frank Spierings (Waalwijk, Centrum)

11.	 Jan de Ruijter (Waalwijk, Meerdijk)

12.	 Hans van Tuyl (Waalwijk, Meerdijk)

13.	 Harry Maton (Kaatsheuvel)

14.	 Marcel van Wanrooij (Waalwijk, Baardwijk)

15.	 Tim van Beijnen (Waalwijk, De Hoef)

16.	 Marloes Chirino-van Esch (Waalwijk, Zanddonk)

17.	 Christiaan Kuijten (Waspik-Beneden)

18.	 Julia Spierings (Waalwijk, Centrum)

19.	 John Rombouts (Sprang-Capelle, Sprang)

20.	 Iwan Aerts (Waalwijk, Zanddonk)

21.	 Jan Quist (Waspik-Beneden)

22.	 Addie van Hulten (Berghem)

23.	 Maurice van Pelt (Sprang-Capelle, Vrijhoeve)

24.	 Anne Bakker (Made)

25.	 Gert van Helvoirt (Waalwijk, Zanddonk)

26.	 Lisa van Delft (Waalwijk, Zanddonk)

27.	 John van der Linden (Waalwijk, Centrum)

28.	 Connie Maas-Ophorst (Sprang-Capelle, Vrijhoeve)

29.	 Tom Wels (Waalwijk, Centrum)

30.	 Corné van den Dries (Waalwijk, Centrum)

31.	 Sam Maton (Waalwijk, Centrum)

32.	 Jord van Hulten (Amsterdam)

33.	 Kim van Ingen (Waalwijk, Centrum)

34.	 Peter van de Wiel (Waalwijk, Meerdijk)

35.	 Daan Maton (Waalwijk, Meerdijk)

36.	 Olivier de Groot (Waalwijk, Meerdijk)

37.	 Piotr Kwiatkowski (Waalwijk, Centrum)

38.	 Jan de Roon (Waalwijk, Centrum)

39.	 Ric Jansen (Tilburg)

40.	 René van den Linden (Waalwijk, Laageinde)

41.	 Robbert van Rijswijk (Waalwijk, Besoijen)

42.	 Ans van den Elsen-Hehemann (Waalwijk, Laageinde)

43.	 Tom Maton (Waalwijk, Landgoed Driessen)

44.	 Bert Gommers (Waspik-Beneden)

45.	 Jeroen Meertens (Waalwijk, Landgoed Driessen)

46.	 Frans Hombergen (Waalwijk, Meerdijk)

47.	 Rob de Groot (Waalwijk, Zanddonk)

48.	 John van den Hoven (Waalwijk, Zanddonk)

49.	 Ronald Bakker (Sprang-Capelle, Capelle)

50.	 Ad van Hamond (Waalwijk, Centrum) 

In deze VVD krant vind je foto’s van de kandidaten van de lokale 
VVD. Maar… er klopt iets niet! De namen staan niet bij de juiste 
personen!

Kun jij de namen weer correct koppelen aan de juiste foto’s? 
Dan maak je kans op een mooi prijzenpakket!

Vul het antwoordblad in en mail uiterlijk 18 maart 2026 een duidelijke 
foto van je ingevulde formulier naar: info@vvdwaalwijk.nl

Onder de goede antwoorden wordt een pakket t.w.v. € 250,- ver-
loot met cadeaubonnen van lokale bedrijven, waaronder slagerij 
Van Roessel, Partyvlaai, Wijckers, supermarkt Plus, La Bella Vita en 
kapsalon Hairboss & Beauty. 
 
De uitslag wordt bekendgemaakt in de week van 2 april 2026 via 
Waalwijk Nieuws en Langstraat Media.

Veel puzzelplezier en succes!

Doe mee en win!


